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Levenswijsheid 

Begin nooit je dag met de scherven van gisteren. Gisteren, en alle vorige dagen en jaren, die 

zijn voorbij. Ze zijn begraven in de tijd. Je kan er niks meer aan veranderen. Waren er 

scherven? Draag ze niet met je mee. Want ze kunnen je dag na dag nog verwonden. Net 

zolang tot je niet meer kunt leven. Er zijn scherven die kan je in Gods handen kwijt. En er zijn 

scherven die je heel kunt maken door eerlijk te vergeven. Scherven, die je met alle liefde van 

je hart niet heel kan maken, die moet je laten liggen.  

Begin nooit je dag met de scherven van gisteren. 

 

Frans van der Heijde 

 

Donaties 

De afgelopen tijd hebben we weer veel donaties in ontvangst mogen nemen, we zijn u 

daarvoor heel dankbaar! 

De donaties zijn afkomstig van particuliere gevers, maar ook afkomstig kerken, diaconieën, 

collecten, opbrengsten van markten en dergelijke. Hartelijk dank voor uw gift! 

Mark en Janneke 

In de vorige nieuwsbrief werd al vermeld dat Mark en Janneke Gerritsen het werk in Amecet 

van Els gaan overnemen. Hieronder stellen ze zich aan u voor: 

Lieve mensen, 

Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij zijn Mark 

en Janneke Gerritsen en gaan in oktober op Amecet 

werken. Via een wonderlijke weg heeft God ons de weg 

gewezen om naar Oeganda te gaan. 

Wij zijn allebei onderwijsmensen: we hebben gewerkt als 

leerkracht en directeur in het basisonderwijs. Van 2010 tot 

2017 hebben wij in Ethiopië gewoond en gewerkt op een 

prachtige school in Debre Zeit. Nu gaat de weg naar 

Oeganda. Loïs is onze dochter; ze is in juni getrouwd met 

Job. Zij blijven in Nederland, dus we gaan met z’n 

tweetjes! 

Op Amecet mogen we het werk voortzetten van Els van 

Teijlingen. Zij heeft dit prachtige project gestart en is voor 

heel veel kinderen en gezinnen tot zegen geweest. Els 

mag van haar welverdiende rust gaan genieten, maar het 

werk is niet klaar. Er blijft liefde, hoop en zorg nodig voor 

de kwetsbare kinderen. We willen graag dit werk van Els 

overnemen. We zijn heel benieuwd wat God verder wil 

gaan doen in en om Amecet. 

Bedankt voor jullie steun, gebed en betrokkenheid. We vragen om te blijven bidden voor de 

nood van vele kinderen in Oeganda en de liefde en de hoop die we bieden op Amecet. 

Financiële middelen hebben we blijvend nodig en we vragen u om aan ons te denken! 



Stichting de Figurant heeft Amecet de afgelopen jaren ondersteund en blijft dan doen!  

Jullie kunnen ons volgen via social media, maar ook via de nieuwsbrief. Kijk daarom op de 

website van Stichting Amecet: stichtingamecet.nl 

Met een warme groet, 

Mark en Janneke Gerritsen 

Stichting Amecet 

Onlangs is stichting Amecet opgericht ter ondersteuning van het 

mooie werk voor opvanghuis Amecet in Soroti, Oeganda. Deze 

stichting is mede opgericht door het nieuwe leiderschap duo Mark en 

Janneke Gerritsen. Zij gaan eind oktober naar Oeganda voor de 

overdrachtswissel met Els van Teijlingen die na ruim 26 jaar 

fantastisch werk terugkomt naar Nederland. 

Deze officiële gelegenheid staat gepland op 14 oktober. Tijdens deze 

gelegenheid wordt het stokje officieel overgedragen van Els naar 

Mark en Janneke.  

 

Stichting de Figurant 

ondersteund het werk van 

Mark en Janneke van harte 

en zal nauw betrokken blijven 

bij dit prachtige werk. 

 

Stichting Amecet zal net als stichting de Figurant 

naast mentale- ook financiële ondersteuning bieden. 

Om Mark en Janneke en Amecet te ondersteunen is 

er veel geld nodig! Voor de continuïteit om al die 

prachtige maar o zo kwetsbare kinderen te kunnen 

verzorgen hebben we vooral donateurs nodig die zich 

voor langere tijd committeren aan dit werk.  

Ook organisaties die verschil willen maken en zich het 

lot willen aantrekken van deze kinderen maar ook 

kerken en verenigingen mogen zich melden!  

Graag zelfs! Uw gift is ook nog eens aftrekbaar van 

de belasting.  

Wilt u het werk van Mark en Janneke en daarmee het werk voor Amecet blijven steunen, 

bezoek dan ook eens deze prachtige website van Stichting 

Amecet! https://stichtingamecet.nl/   

Erelid 

Zoals velen inmiddels weten is Theo begin deze zomer gestopt met het ambassadeurschap 

van stichting de Figurant. 

Omdat Theo de man van het eerste uur hiervoor een geweldige eervolle vermelding verdient 

wordt hij erelid van onze stichting! 

Over hoe het allemaal begon heeft bestuurslid Cor de Rijke een mooie stukje over Theo 

geschreven en op de website geplaatst. 

https://www.defigurant.nl/ambassadeur-theo  

 

https://stichtingamecet.nl/
https://www.defigurant.nl/ambassadeur-theo


Huisvesting Els 

Els komt in november weer terug naar Nederland. We zijn nog steeds heel hard op zoek 

naar een geschikte woonruimte voor haar in Goes of in de directe omgeving van Goes. 

Helpen jullie mee met onze zoektocht? 

Markten en kerkdiensten 

Regelmatig worden er na een kerkdienst souvenirs uit Oeganda en boekjes en cd’s van Theo 

verkocht. Vaak was dit in combinatie met een dienst van Theo of als Amecet op het 

collecterooster staat. Ook op markten zijn we regelmatig als stichting te vinden met de 

verkoop van souvenirs, boekjes, kaarten en cd’s. 

Lijkt het u een mooie aanvulling op een kerkdienst als wij aanwezig zijn met onze spullen of 

weet u een goede doelen markt? Laat het dan aan ons weten! 

 

Namens Stichting De Figurant, 

Lisanne de Visser-Goudappel 


